


 ©2024, januari

Dichtober 2023 - Een initiatief van Vlaarflip

Illustraties kaft en binnenwerk: Laura van de Riet 
Opmaak: Resa Groenewold
Dichtoberators:   Ayla Kolster 
     Bobbie Schoon 
     Britt van Duijvenvoorde 
     Freek van Laar 
     Jade van Laar 
     Jasper van Wezel
     Laura de Riet
     Luuk de Weijer
     Resa Groenewold
     Sasha Hassoldt



3

Lieve dichters, 

Daar is ‘ie dan... DE Dichtoberbundel van 2023!! 
Rijkelijk gevuld met prachtige gedichten die door jullie zijn 
geschreven aan de hand van de inspiratiewoorden die we 
een maand lang deelden. 

Net als elk jaar is deze bundel een cadeautje aan jullie. 
Namens team Dichtober, als bedankje voor het meedoen 
aan ons evenement. Het is namelijk schitterend om te 
horen wat Dichtober voor jullie betekent, maar ik wil dat je 
ook weet hoeveel jouw deelname voor ons betekent. Voor 
mij betekent. 

Ik heb Dichtober ooit opgericht met de 
intentie om mensen aan het schrijven te zetten.  
Ik gun mijn medemens al het geluk van de wereld en hoop 
met Dichtober een beetje aan dat geluk bij te mogen 
dragen. Ik vind in schrijven een soort houvast en therapie, 
daarom deel ik deze lifehack graag met anderen. 

Dat er elk jaar meer mensen meedoen aan dit evenement, 
is voor mij een bevestiging dat het lukt. Daarnaast krijgen 
we zulke lieve, enthousiaste berichten binnen. Niet alleen 
gedichten, maar ook verhalen, anekdotes en 
complimentjes. Ik kan je vertellen dat we daar achter de 
schermen enorm van hebben genoten! 

VOORWOORD
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Daar ben ik ook echt trots op. Dat de Dichtober 
community ontzettend open, vriendelijk en ruimdenkend 
is. Naarmate er steeds meer mensen meedoen, hoe 
lastiger het soms voor ons is om op alles te reageren. 
Gelukkig zie ik dat er onderling veel op elkaar wordt 
gereageerd en met steunbetuigingen wordt gestrooid. 
 
Dus niet alleen bedankt voor het meedoen, maar ook 
enorm bedankt voor het in stand houden van het 
gedachtegoed achter Dichtober door elkaar aan te 
moedigen. 
Jullie zijn fantastisch! 

Tot slot een bedankje aan het Dichtoberteam van dit jaar. 
Zonder dichters geen Dichtober, maar zonder jullie ook 
niet. Niet alleen helpen jullie Dichtober draaiende te 
houden, maar ik leer als persoon en kunstenaar erg veel 
van jullie in het proces. 
Namens mijzelf en de dichters: bedankt voor alle tijd, 
liefde en energie die jullie geven om Dichtober tot een 
succes te maken!  Het is een genot om dit samen te doen! 

Dat was het. Dankjewel voor alles en meer. 
Ik hoop dat de bundel het wachten waard was. 
 
Veel leesplezier! 

Liefs, mama Dichtober, Freek
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- Britt

avontuur

het einde der tijden zal niet groen zijn niet
snel warm hoog niet zacht niet
verstopt in paddenstoellamellen of pauwenveren
uitgevouwen als een wegwuivende poenka

nergens zal het einde zijn 
niet hier niet daar niet ergens nergens anders
onder de arm van een kabouter 
meegenomen 
ver weg van geigertellers
een mythe in

komen zal het einde nooit niet
straks, later, bijna of in een toekomstig nu
in het verlengde van stalen klokvingers
in de echo van een koekkoekroep
in een aangespoelde maan

nee het einde der tijden is er al
haar gerimpelde glimlachkuiltjes
ondergaande zonnen  
ze straalt ze straalt ze straalt
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- Lisa Louws

Levensstuur

Er is steeds een avontuur
in mijn hoofd, na het avonduur
En terwijl ik vanuit bed in de leegte tuur
Neemt mijn hoofd plaats achter het levensstuur
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- Rominca van der Wal

Het leven 
een groot avontuur

van vallen 
en opstaan

van stilstaan 
en doorgaan

van loslaten 
tot in het opgaan

van warmend de zon 
fonkelend de sterren
stralend de maan 

Een avontuur van leven 
het leeft
in jouw bestaan
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- Saffia

Adventure

My heart set, ready to sail
My ship, ready to avail
Leaving behind all the borders
I find myself in unknown waters

I’m seasick.
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- Ilse Kleiberg

weet je nog 
het geluid van plezier
de lichtjes en attracties
rennen naar de rijen
wijzen naar de prijzen
eendjes en touwtjes
muntjes en snoep
kriebels in de buik
roze pluis op een stok
genietend van het zoet
op de nek van papa
terug naar huis
een beetje misselijk
maar zo is alles goed 
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- Jessy ter Bogt

Ik min jou

Ik pluis jou zeiden we tegen elkaar en dat klonk zo onzinnig 
verliefd en stom.
Misschien probeerde ik te zeggen: ik plus jou en misschien 
had ik het nog in een boom geschreven zodat deze 
gedachte voor altijd zou voort leven.
Zelfs wanneer het er niet meer zou zijn, zou ik altijd nog 
hopen.
Want hopen op jou is als verlangen naar een fantasie 
waarvan je weet dat het nooit goed zou lopen.

Zo nam je mijn huis

Zo nam je mijn thuis

Ik pluis mijn weg niet meer naar jou.
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- Kathleen Willems

my bunny isn’t even a bunny
a stained old starry-eyed mouse
with our memories stuck
inside her stuffed belly

yesterday’s love won’t dry today’s eyes
let’s just give up tomorrow
pick the fluff from her ears

let’s die now
nobody will hear
the sound of my cry
constipating my vocal cords

living up to expectations
brings me softly
to the ground
pounding

as if someone’s waiting
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- Laura Touw

Dat het gelijk mooi
De ruimte je zachtig pakt
Het is hier goed pluis
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- Mariam Farman

Verenpluis

Over de rand van de hemel
Glijd een engel uit 
Tijdens de lange val 
Verliest ze verenpluis
Van deze zachtheid 
Ontstaat; 
Wij
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- Vera Boertien

Soms zou ik wel
Het pluis in je navel willen zijn
Dat lijkt me zo fijn

Dan zou ik
Lekker m’n benen opkrullen
En je buik van dichtbij horen brullen

Dat lijkt me
Het knuste wat er is
Zodat ik jou nooit meer mis

En wanneer je dan
Met je vinger me uit je navel wilt peuteren
Kruip ik nog dieper in je vouwen
Zodat je me altijd bij je zult houden
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- B.J. van Slooten

Ssst...
Straks pakken ze ons 
nog voor wensenhandel
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- Freyja 

Een wens van licht, 
dansen in de sterren 
met de schaduw 
van de maan. 

Een wens van schaduw, 
dansen op de maan met
het licht van de sterren. 

Wens van schaduwlicht
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- Jessy ter Bogt

Wishes and falling

Dark cloudy skies and rain drops are tapping on my window just to remind me 

that autumn is here to stay. This also reminds me that even the trees miss their 

leaves when they part, turn orange and eventually decay.

Autumn smells like nostalgia and wants to remind you that it will not leave.

Your dreams, your wishes and even the parts of yourself that you grief.

I grief, grief, grief you every second of the day, into disbelieving that summer 

really went away.
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- Kaatje

“Ik wens je alleen
alles wat je verdient.”
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- Laura van de Riet

Ik ben ook maar een wens

ik gun mezelf

groter dromen en
klein beginnen

toch proberen
met angst vanbinnen

niet perfect maar
wel gewoon gaan

wildgroei - maar dan
langzaamaan
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- Maike Hoogenhout

ik wens dat 
het altijd goed gaat
met de mensen om mij heen
dat mijn kat voor altijd leeft
en de bloemen in mijn tuin
nooit meer uitbloeien
en soms wens ik enkel
dat het vandaag 
weer morgen is
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- Mariam Farman

Lief beestje

Een lieveheersbeestje 
Lande op mijn knie 
Doe een wens lief
Terwijl het beestje stierf 
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- Philip

De wens is de vader van de gedachte.
Echter is de uitkomst anders
dan de waarheid te verhullen
Want alleen de moeder is bij machte
De wens van een kind te laten vervullen

Alleen de moeder is in diepzinnige staat
De gestreden strijd om te buigen
In wat er toe doet en waar het om gaat
Bij haar valt onze droom niet in duigen

Zij is geschapen om ons te dragen
Van het begin tot wat zal zijn
Zij zal er niets voor terug vragen
Gooit geen parel voor de zwijn

Wereldvrede begint bij de moeder
Die haar kinderen altijd zal behoeden
Zij is de immer wakkere hoeder
Zij is sterker dan je ooit zal vermoeden
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- Raymond Hollman

Tot kort geleden
Was er een kast vol kleding
Maar niks schreeuwde mijn naam
Een spiegel met een reflectie
Maar het was niet die van mij
Er waren dagen waar ik wensde
Niet meer verder te leven
Ik zo dood wensde te zijn
Als mijn oude naam
 
De zaken zijn veranderd
Heb mezelf mogen ontdekken
Ben de kast uitgeklommen
En heb het opgevuld met wie ik ben
Ben van mezelf gaan houden
Ik ben blij hier nu te staan
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- Suus Sas

Ik wens 
Minder wensen 
Al dat willen te begrenzen 
Minder ohh dat wil ik ook
Begeerte verlangen op in rook

Ik wens
Meer van Heh wat fijn 
Om hier en nu te zijn
Tevreden met wat is 
Er is niets dat ik nu mis 
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- Anne Crezee

Op de radar
hoorde ik
een echo
van wie ik
ooit was
en dan
mis ik
mij.
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- Cees Schoon

Vader. 
Nieuw leven. 
Een dochter. 
Opgroeien. 
Naar volwassenheid. 
Jonge vrouw. 
Sterk, zelfbewust. 
Sociaal, liefdevol. 
Loslaten. 
Niet helemaal. 
Voor altijd op mijn radar.
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- Karen Meijer

Radar

Nog altijd weerkaats jij de golven die ik uitzend
Elke uitgerekte piep laat me weten
dat jij er nog steeds bent
Nog steeds zit jij in mijn magnetisch veld
en vindt mijn puls jouw pols versneld
Bijna onbereikbaar, ongrijpbaar
Sta je onbeweeglijk zichtbaar
altijd binnen het bereik van mijn radar
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- Kathleen Willems

tijdens die eerste wandeling
zag mijn hart door jou heen
doe het niet maar ze verloor

mijn niet-helpende gedachten
kregen een staande ovatie
van niemand anders
dan de duivel
die mij heeft bezeten
teveel en veel te lang

mijn hart gekrompen
bang en alleen
toch zag ze door jou heen
fluisteringen op de radar
felknipperende rode vijanden
maar ik was blind
liet me leiden door gewende angsten

gegeneraliseerde angststoornis 

noem hem wat je wil
maar de duivel is vuil
uiteindelijk niet degene die wint

ik overwon vies met lief
ik overwon en ik zie

je weet niet beter
je kan niet beter

spijt dat je me ooit in je leven had toegelaten

dat waren jouw woorden

ik vergeef je

welkom 

op MIJN show



40

- Saskia Baardman

Radar

ziet de bull in de shit
het kwaad onder het aardig het aardig door het kwaad

Scherpstellen 
Scherp blijven

‘t is erop
 of eronder
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- Tamara

ZE BLEEF LIEVER ONDER DE RADAR
EN ZWEEG IN ALLE TALEN 
HART OP SLOT
JAMMER VAN DE VERKEERDE SIGNALEN
HAD DIE ANTENNE GELIJK GESTAAN
DAN WAS HUN VERHAAL ANDERS GEGAAN
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- Anika

First dates

Het zou zo’n romantische
avond moeten worden,
De omstandigheden,
waren ideaal.
Op tv met een date,
en hopelijk een lekker maal. 
Maar na een schaal afrodisiac en twee flessen witte wijn,
wist zij 100% zeker,
dat zij na vanavond,
nog steeds als zo’n oester zou zijn.

Gesloten.
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- Bobbie Schoon

Oysters and blackberries

It is summer 
And I have taken the man I love out for bubbles and oysters 
Ocean and brine 
Lungs full of froth and the gentle pop of champagne 
He asks if I’ve ever tasted the blackberries that grow at the end of the block 
A sweet sensation compared to the salt that feeds our bellies 

He takes me there on a hot sweltering day 
The thorns scratch at my fingers 
Blood catching on my white summer dress 
Juicy red like the plump berries landing in our wicker basket 

While the blackberry tart sits in the oven 
He whispers sweet sticky promises into my skin
My dress is replaced by white linen sheets 
We stack pleasure upon pleasure 
And burn the tart 

It is summer 
Which means my skin is all honey and warmth 
We celebrate our fourth anniversary 
The air is humid as an open mouth with all this wanting 
Salt has never tasted so good 
As when I lick it from his body 

It is autumn 

How quickly the seasons of oysters and blackberries change 

Nothing ever ends poetically 
It ends and I turn it into poetry 
All that blood was never once beautiful 
It was just red 
Like the juice from the blackberries at the end of the block
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- Cees Schoon

Herinneringen
Verstopt in je onderbewustzijn. 
Opgesloten. 
Om nooit te voorschijn te komen. 
En toch.... 
Als ze plotseling opduiken. 
In het volle besef 
Dan verschijnt soms die ene parel.
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- Ellis Burgers

Zwammen over oesters
Daar hou ik niet zo van
Die komen uit de zee
Daar kan ik echt niks mee
 
Doe mij maar een
Oesterzwam
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- Karen Meijer

Oester

Misschien snap je hoe het werkt
Misschien heb je het raak
Wanneer je van een indringer in je schulp
geen vijand maar een parel maakt
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- Lonneke Boons

HARTENDIEF

Hij verleidde mij tot een onheuglijk bezoek
dat eindigde met een ondeugdelijk verzoek
‘Mag ik je kussen in je nek?’
Wat een curieuze plek!

Tot ik de volgende ochtend ontwaakte
en ik mijn hals aanraakte
mijn parelketting was er niet meer
samen met de weledele heer.

In de nacht ging hij er vandoor
met een vernietigend spoor;
hij nam niet alleen mijn sieraad,
nam ook mijn hart met zijn verraad.
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- Mariam Farman 

Schelpen jacht

Uit een oester 
Trek jij een indringer 
Bevroren in tijd en
Vastgezet in parelmoer
Alsof hij voor altijd 
net naar binnen is gestapt
Maar nu deel is 
Van de oester schat
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- Rominca van der Wal

Ik neem je tot mij
Ik kOester je



51



52

- Danielle Zijlstra

Leve het leven!

Geen stereotype 
die mank met de wereld mee liep
Haar lichaam ging beetje bij beetje stuk
haar lijden werd kunst
Een opvallende verschijning vol opsmuk 
niet om te verhullen
maar juist om te tonen
waar ze vandaan is gekomen
Een excentrieke vrouw,

Frida, had ik soms maar een beetje van jou
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- Ellis Burgers

ik ben niet ziek
maar excentriek
ze noemen mij een freak
toch vind ik dat wel
magnifiek
want dat is dus uniek
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- Fenna Koopman

IN EEN WERELD VOL CONVENTIES
EIGENZINNIG BEN IK.
MET KLEUREN EN DROMEN
DIE DANSEN IN MIJN BLIK.
IK GA DO RE MI FA SOLO
LAAT ME MIJN EIGEN WEG GAAN.
IN MIJN EXCENTRIEKE WERELD
ZAL IK ALS EEN STER STAAN.
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- Frida Hansum

Hier

1) buiten het middelpunt gelegen’ 
 
Zo voelt het om weer vijftien te zijn  
om aan de zijkanten te liggen  
de rafelrand te zijn, de afgebogen lijn 
aan het einde van de normaal 
verdeling. 
 
Je strijkt je haren in de wind, je stem 
trilt van alles wat je wegslikt 
wat een weg vindt op papier, hier  
ben je niet excentriek, hier  
ben je niet te veel van meer, hier  
ben je niet minder. 
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- Jasper van Wezel 

ik straal
en ben mijzelf
in repliek op mij
zegt de maatschappij
excentriek
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- Lonneke Boons

EXCENTRIEK

Sterk afwijkend van het normale,
Aldus de Dikke van Dale
Vanuit welk perspectief de norm wordt bepaald
Heeft invloed op hoe excentriek wordt vertaald

Is excentriek is vooral positief?
Of associeer je het negatief?
Misschien een onbewust verlangen
Naar iets minder normgevangen

Dim je licht niet voor anderen
Die je willen veranderen
Schijn fel als je dat wil
Door jezelf te zijn maak je het verschil

Jezelf zijn is het mooiste wat er is
Met jou is niks mis
Een beetje gek, raar of excentriek
Het is vooral heel authentiek
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- Anjelka

lieflijke zachtheid

Wat kleur je mooi 
Zo zacht, zo anders 
Zo zou het moeten zijn 
De wereld gehuld in lieflijke zachtheid van pastel 
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- Anne Crezee

oma

Oma

De beelden in je brein breken in scherven,
je herinneringen kleuren van neon fel,
naar flarden gedachten in zacht pastel.



61

- Cees Schoon

Neon Welvaart ten top. 
Consumeren tot je er bij neervalt. 
Wanneer denken we echt na. 
Ik wil, ik wil, ik wil. 
De aarde kreunt. 
Neonlicht. 
Uithangbord van consumptiehonger. 
Doet pijn aan de ogen. 
Maar we zijn ziende blind.
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- Co_mi_dies

Neon
ik wil je naam in neon schrijven
zodat iedereen je ziet
ik wil je laten stralen
maar jij wilt dat niet

jij gedijt achter de schermen
lekker rustig heerlijk stil
neon kan jou gestolen worden
het is ook veel te kil
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- Dimitry Alexander

Het palet.

Het ochtendlicht opent ontwakende luiken.
Nachtelijk neonfelle droom dooft naar zonstralen in puur. 

Onder dekens donzen we langzaam wakker in een 
strekking van uitrekken nippen we elkaar als koffie, lepeltje 
lepeltje. 

Stelende handen, rakende vingers strijken als 
penstrelende penselen op ons huid gevoeld als zachts 
doek waar ons hartkleuren in pastel tintelen.
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- Kaatje

“Want pastel is zo klef
zo zacht, zo lief.
Ik ruik Zwitsal.
Overal.
En zoetig met suiker.
Op zondagmorgen, stiekem en heel zachtjes,
bij het eerste zonlicht terug je bed inkruipen.
In je lakens van pastel.
Nou, nou, nou, dan weet je t wel.
“NEE, NEE, NEE”
Jij weet helemaal niks!
Doe mij maar NEE-on.
Van schreeuwend en gillend.
De zee inrennen met mn blote....tieten.
Lekker 
De ongeneerde bitch uithangen.
Op feestjes de muren met mijn, door teveel gedronken, kots 
behangen.
Wat dus eigenlijk echt he-le-maal niet kan!
“Pffuh”...deert mij toch geen reet.
Als jij nu ‘t verschil tussen 
PASTEL en NEON maar weet!”
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- Karen Meijer

Kleurenwaaier

Wat ik laat zien is vaak pastel
Vrij neutraal, niet al te fel
Het brave meisje
dat netjes binnen de lijntjes kleurt
Dat niet altijd zegt wat ze echt denkt
Dat niet dreint en ook niet zeurt
Dat in stilte onzichtbaar aanwezig is
en vooral nergens om vraagt
Dat een net jurkje draagt
En roze strikken in haar haar

Wat ik voel is vaak als neon
veel dieper en intenser
Kent minder lijnen, minder grenzen
Is puntiger en scherper
kan soms zelfs bommen werpen
Is harder maar ook puurder
Met rauwe randjes en obscuurder
Zij heeft met haar eigenwijze, zwart-omlijnde, felgroene 
ogen
een enorm observatievermogen

Zo vervorm ik mezelf als een kameleon
Van prachtig fel eigenzinnig neon
Heel snel
Naar zachter - en meer geaccepteerd - pastel
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- Lisa Louws

Al heeft mijn karakter een zachte tint
En past pastel dus wel
Denk ik dat ik toch voor neon zwicht
Want dat geeft mijn donker licht
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- Mara Smit

Allerliefste

Zij kreeg een doos met 7 kleurtjes 
7 kleurtjes op een rij 
Dat maakte haar enorm vrolijk 
Zij voelde zich heel blij 
Nu kon zij namelijk maken 
Wat zij het liefst van alles wou
Zij tekende met deze pastelkrijtjes  
Haar allerliefste jou
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- Ilse Kleiberg

waar ik eerst mijzelf zag
als degene die niet luid genoeg was
leerde ik met de tijd
dat het niet aan mij lag
ik was duidelijk genoeg
jij niet slechthorend
mijn woorden waren helder
jij koos ervoor niet te luisteren
schuld niet in jouw vocabulaire
en dus leerde ik hardhandig
dat ik mijzelf moest vergeven
voor de daden die jij pleegde
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- Livia Rijntalder

Neem je tijd
De verstilling toe te laten
Alles wat je voelt
Echt te voelen
Het in je ziel te laten landen
Zonder het te verklaren
Er geen logische woorden aan geven
Je hart laten raken
De intense liefde
Toegang te geven
Te laten bezinken
En je volgende keuzes
Puur vanuit daar te nemen
Ook al begrijp je er nog niks van
Ga de diepte in
Leef het hier en nu 
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- Dimitry Alexander

Plaats mij niet in hokjes 
maar verzamel (met) mij in;

Rijdend overwegen.
Voerend in vaart.
Struinend door struiken.
Wurmend door tunnelvisie.
Rennend over paden.
Hossend door bossen.
Vliegend in luchten. 

Vereeuwigd in rariteiten bewandeld door natuurlijk kabinet.
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- Jonina Breevaart

Ik volg de dichter
met die
Wunderkammer; de brug loopt
van hier naar werk
‘Wullah, poetry poet, let me takki you’
in de lucht hangt
een spoor van trein

Het geel is versleten,
het hout is verrot,
het idee was mooi,
maar het ligt op z’n gat
mi have een droom van brekend glas

Al was de stad toch
niet mijn plek
die school was wel
te gek



74

- Kaatje

Ik kom niet uit de kast, maar uit een RariteitenKabinet.
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- Nordlicht.ii

... mijn kastje komt steeds voller te staan. 

... vriend naast geliefde,
buurvrouw naast oma,
iedereen kwam en moest ook weer gaan.

 ... en ik bleef maar verzamelen,
tranen naast lach,
dagen naast jaren,

de ene na de andere rariteit,

samen mochten wij leven ervaren.

... en het hele kabinet
bleek kostbaarder 
dan elk beeld of gouden amulet.
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- Rominca van der Wal

Dansend in mijn kabinet
Zingen mijn objecten
Spelende herinneringen
van kostbare rariteiten
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- Dieke Huiber

Schone schijn

Een scheurtje in een perfecte façade,
een glimp van de werkelijkheid.
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- Jeanet Meuken

Goedkope gaswinning
kwam Groningers duur te staan

75 aardbevingen
Een scheur in hun bestaan

Wat een verdriet
Woningen en levens ontwricht

En dan ook nog
negatief in het nieuws belicht

Mensen leefden
letterlijk in angst en beven

Maar in de rest van het land
leek niemand er iets om te geven

In plaats van thuis
verblijven in een noodwoning

En dagelijks praten over
versterken en schademelding

De gaswinning in Slochteren
Ooit zo trots begonnen

Kent alleen verliezers
Nu er eindelijk niets meer mag worden gewonnen
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- Maaike Schaap

Scheuren kun je vullen
Met een drupje lijm
Maar het is niet altijd nodig
Want alles wat mooi is
Hoeft echt niet perfect te zijn
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- Momentgeluk

Scheuren tussen normaal en anders 
Waardoor de liefde stromen kan 
Zodat je ervaren mag 
Ik ben 

Er bestaat geen anders 
Als we ons normaal aanpassen 
Dan kunnen we mens zijn 
Allemaal
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- Soomi de Bruijn

Voor mama

Er zit een krak in mij
Hij is intens ontzettend onzichtbaar
Maar hij is er nog steeds
Uiteraard natuurlijk.
En kan niet geheeld worden
Nooit meer.

Er zit een scheur in mij.
Hij is intens ontzettend onzichtbaar
Maar hij is er nog steeds
Uiteraard natuurlijk.
En kan niet geheeld worden
Want dan zou jij nog hier zijn.

Mama,
Als ik naar de hemel kijk
Kun jij dan de lucht open breken als een ster?
Dan weet ik tenminste dat je daar bent
Ik wil de scheur helen
Maar hoe doe ik dat als we allemaalgebroken zijn?
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- Tamara

IK VERSCHEUR WAT IK VERSNIPPER IN MIJN GEDACHTEN
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- Anne

Burn-out

Te vaak,
het laatste jaar,
voelde ik het branden

Ergens diep
in mijn maag
vlogen zure vlinders

De spanning
trok aan mijn kaak,
deed me knarsetanden

Te veel
nachten van waken
zonder iets te vinden

Te vaak
kwam het
net te dichtbij

Totdat ik
koos voor een ander pad,
de weg terug naar mij.
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- Dieke Huiber

Opgebrand is de geest die niet meer kan denken,
het lichaam dat niet meer kan bewegen,
het hart dat niet meer kan voelen.
F*ck burn-out.
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- Frida Hansum 

Los zand

Er valt niet te aarden in los zand 
je wortels doen wel een poging, 
maar het houdt geen stand  
Zand is opgebouwd uit losse delen, uit 
verleden en heden waar jij tussen hangt 
waar je verwoed een poging doet te helen 
een poging te overleven, op te staan  
en door te gaan. Maar je blijft in delen 
je blijft je verdelen totdat er geen korrel 
als houvast dient, totdat het water  
je overspoelt en de draaikolk vermengt 
met grauwe wolkenbrij in je lijf. 
Je gaat kopje onder, hapt zand 
tussen kiezen, hapt adem in 
adem uit. Alles wat je dacht te weten  
is vanaf nu anders.
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- Ilse Kleiberg

wanneer al jouw lichtjes zijn gedoofd
en je verdwaald raakt in de duisternis 
weet dan
ook al lijkt het nu heel donker
ik altijd een vuurtje laat branden
geen haast of druk
slechts een simpele welkom terug
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- Suzan Mulders

‘Langzaam dooft mijn vuurtje’,
sprak de vuurvlieg tot zijn vrouw.
De vonk sloeg over toen ze zei:
‘Weet dat mijn lichtje in het donker,
feller brandt door jou.’

De vuurvlieg lachte. Je kunt al raaie:
Hij stond al snel in lichterlaaie.
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- Jasmijn van Rigteren

Goden of Aliens

Goden of Aliens...
Straal mij maar op!
Er is meer dan die tien geboden
Joost zal het weten...
Lanceer dan is die foodreplicator
dan hebben we in ieder geval genoeg te eten
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- Sophie Verbeek

ls daar ooit een vriendschap was
zo eentje die
de tijd laat stilstaan totdat
de taken van het leven ophopen en
je teruggeroepen wordt 
aangezien de minuten zo snel voorbij zijn gekropen
omdat de wijzers verguld waren met onze gouden worden 
en de goden zo vervuld waren 
dat ze even hun adem inhielden
zodat we nog langer konden proeven 
van de zoetste vruchten van het leven
zo’n vriendschap die je
eigenlijk 
maar één keer wordt gegeven.

Matthijs. (1)
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- Vera Boertien

Als ik niet van jou houden mag
Dan verzoek ik de goden
Terg me dag na dag 
Als mijn liefde is verboden

Laat Mars z’n bliksem oplichten
Verdrink me in Neptunus’ getijden
Laat Diana haar pijlen op me richten
Laat me Venus’ schoonheid benijden

Laat Minerva me vangen in haar kunst
Laat Bacchus me beschenken met zijn wijn
Zodat ik kan liefhebben zonder afgunst
En ik voorgoed bij jou kan zijn



94



95

- Evie Bel

Richtingaanwijzer

Richtingaanwijzer heb ik meer dan nodig
Want ik kan de weg niet goed vinden
Richtingaanwijzer niet overbodig
Vaak zoek ik de route
Waar ik heen moet geen idee
Lang nodig te weten waarheen
Soms richtingaanwijzer aflezen een probleem
Er is één moment
Dat ik de richtingaanwijzer goed lezen kan
Als ik verhalen verzin schrijf
Als ik gedichten schrijf
Als ik liedjes schrijf
Als ik schrijf kan ik mij goed oriënteren
Als ik schrijf lees ik de richtingaanwijzer juist af
Schrijven is zo belangrijk
Als ik het niet meer weet
De richting niet kan vinden
Wijst schrijven mij de weg
Met schrijven ben ik in mijn element
Schrijven is mijn richtingaanwijzer
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- Saskia Baardman

Wegen verdwenen, vervallen 
kapotgeschoten
je omleidingen doen me verdwalen 
verwijzen naar dorre omstandigheden

‘Wees dankbaar, wees blij, want jij...’

Je noise cancel ik, ik schilder
mijn shirt met pijl met huis en woorden 
‘Hier woon ik’
Ik wijs mijn richting naar mij
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- Bobbie Schoon

An ode to my orange friends

I wasn’t ready for you
But you came crashing through my walls
Like an asteroid 
Scraped and feral
Full of laughter and light 

You asked me my favourite colour
And guessed it first try
But between you and me
I didn’t have a favourite colour

Not until you yelled out orange 
Eyes sparkling bright 
I haven’t seen orange the same since
It is in everything, everywhere 
I could probably live in it now 

Somewhere in between
Sunrise and sundown
Between the bleeding orange 
You decided to stay

I wasn’t ready for you
But there you were
And there I was
And here we are
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- De Innerlijke Dichter

Toeval

Bestaat toeval
Of komen we elkaar tegen
Met een intentie
Die we zelf niet opmerken
Maar van diep vanbinnen komt
Komt toeval misschien
Uit een diep verlangen
Dat dan even
Naar buiten mag
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- Laura Touw

hij acteert toeval
de juiste plek tijd persoon
zij goedgelovig
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- Mara Smit

Toe val

Toe val maar mijn lief
Vallen is zo erg nog niet
Vallen op de zachte bodem 
Van mijn veilige gebied 
Val maar lief, toe 
val maar op mij
Dat is wat mijn mama zachtjes 
tegen mij zei
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- Livia Rijntalder

Op dat onuitgesproken moment vonden onze zielen elkaar
Zonder woorden
In een drukke menigte
Vonden onze lichamen elkaar
Jij hield me vast
En ik hoopte 
Dat je me niet meer los zou laten
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- Mara Smit

Om met jou de clou te breien
Wil je met mij vrijen 
Ik weet niet wat ik van je vraag
Maar ik wil het nu 
En..... 
misschien later vandaag
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- Patrice Domenique Troost

met mijn zicht 
op de blauwgrijze horizon

verstil en versta ik
deze dagen 
dankbaar 
de zon van een nazomer

en denk ik 
alleen maar 
aan jou

jou

en de liefde
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- Anne

Halen

Met grote halen
krast ze haar uit haar leven:
Ik ben op...
wordt:
Stop! Stommerd, stop!

Met grote uithalen
huilt ze, tranen met snuiten
Veel liever had ze geschreven:
Vandaag vroeg ik haar,
en zij zei: Ja!
Maar ze lachte haar uit en
wees haar toen na

Ze kan het zó terughalen,
de grote gevoelens
van haar kleinere ik
die had het niet makkelijk
die dacht soms dat ze stikte
Maar beetje bij beetje
groeide haar kracht
en stapje voor stapje
ontwaakte haar lach
en raakte steeds vaker
aan wat ze werkelijk vermag

Ze moet plots diep ademhalen,
sluit het dagboek, geeft het een zoen,
fluistert: je hebt het nooit anders hoeven doen,
daarna, nog zachter: wat deed je het goed,
en loopt dan haar liefste vrouw tegemoet
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- B.J. van Slooten

Halen

Kom me
maar
halen

Kom
maar
ver halen
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- Freyja

Uit mijn diepte 
kon ik zelfliefde 
halen. 

Om te blijven 
omarmen, 
haal ik soms de diepte 
terug .
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- Maaike Schaap

Je zei dat je me kwam halen
Maar het was enkel duisternis
En stilte dat op het schoolplein
Op me wachtte
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- Maike Hoogenhout

“ik kan alleen maar
weerkaatsen wat je me geeft”
zei de maan

“maar geef ik dan 
wel genoeg
voor ons beide?”
vroeg de zon
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- Patrice Domenique Troost

GET

In the warzone where I stay 
I lay my head 
                         upon the fray
And wait for the bombs of hate
to bring my desperate faith

In the silence hides no crowd
As the bombs on the masses
                        spread there loud
I shout out to you 
So, you have a clue

To get me and my body
Out of here



113

- Wendy Keizer

Halen

Ik geniet met volle teugen 
Ik verdriet met lange halen 
Ga steeds voor het maximale 
Zodat het me nog lang zal heugen
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- Jasmijn van Rigteren

hoofd•bewoner

Mijn hoofd
heeft een nieuwe bewoner
Van de troon gestoten
verdoofd & fijn
Omarmt hij mijn klein, zo groots
Verwarmt hij mijn zijn, zo vol

Deze bijzondere bewoner
Brengt een nieuw niveau van chaoten
Brengt mijn hoofd op hol
Maakt dat ik plankenkoorts krijg
terwijl ik mijn eigen troon bestijg
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- Maike Hoogenhout

plankenkoorts

ik zet je weer
terug op de plank
stel je ten toon
voor niemand minder
dan jouw eigen ogen
want geen publiek
wil toekijken
hoe jij draagt
wat ik zo lang
heb moeten tillen
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- Marjanne Dijkstra-le Clercq

een begrafenisondernemer uit Zandvoort
was tamelijk uniek in zijn soort
bij elke uitvaart verzon hij listen
want hij wilde zich niet laten kisten
tot hij bezweek aan plankenkoorts
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- Anika

Liefde maakt niet altijd blind

Ik zit vol met waarde,
Helaas wordt dat door anderen
niet altijd gezien. 

Gelukkig heb ik een spiegel.
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- Anjelka

onvoorwaardelijke liefde

Jouw kleine handje 
Jouw guitige lach 
Jouw onvoorwaardelijke liefde 
Is waardevoller dan wat menigeen mij bracht
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- A-Z niemendalletjes

WAARDEVOL

mijn hersenen zijn totaal verdwaasd
 
noem het een instant chemie moment
 
mijn lichaam is compleet verslaafd
 
Ik zit vol van jou
ik bén vol van jóú
 
ik ken je niet 
en toch weet ik al je waarde
 
in ieder geval voor nu
en heel misschien 
ook nog voor later
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- Barthavier

Ik wil kleine nieuwsjes en
ik wil blijde nieuwsjes.
Ik wil baby’s geboortes en
getuigen van geliefden 
die trouwen.

Ik sluit m’n ogen en
ik vouw m’n handen
om het leed niet te zien
en de wapens niet op te
hoeven nemen.

Ik vind de wereld zo mooi en
ik vind de mens zo waardevol.

Maar soms valt het me zwaar
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- Lonneke Boons

JIJ

Je hoeft je niet anders voor te doen voor de schijn
Je hoeft je niet te bewijzen om waardevol te zijn
Het maakt niet uit welke prestaties of kennis je vergaarde
Door er te zijn, ben je al van waarde
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- Momentgeluk

Een stilte 
Op een juist moment 
Zo vol van waarde 
Onbetaalbaar
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- Sasha Hassoldt

het-spijt-me’s zonder waarde
al mijn sorry’s zijn nooit genoeg
ze verdwijnen als sneeuw voor de zon
en zoals bier in de kroeg
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- Soomi de Bruijn

Hij stond vol trots in zijn schitterende Assepoester jurk te stralen,
Voor de spiegel in zijn kamer.
Plotseling was daar zijn vader.
De barse vraag was “Verklaar je nader?”
Er was geen antwoord.
Zonder enige waarschuwing lag de jurk vervolgens in stukken op de 
grond.
Hoe kun je dit doen? Riep hij stotterend en hakkelend.
Zijn vader zei: “Ik heb liever geen zoon, dan een zoon die zich op z’n 
zeventiende nog kleedt als een drag Queen.”
Toen liep z’n vader weg.
Om hem achter te laten met de brokken.
Eenzaam.
Verloren.  
Hij staarde naar de restanten van zijn Assepoester jurk.
Maanden werk in één scheursessie vernietigd.
Hij wist wat te doen.
Beneden schreeuwde zijn vader tegen zijn moeder.
“Het was helemaal geen fase zoals je zei!”
Hij klom vastbesloten het raam uit,
op naar een ander leven.
Eentje waarin hij hoopte dat iedereen accepteerde, dat wat voor hem 
waardevol was.
Ontsnapt aan zijn ouders, keek hij om naar zijn ouderlijk huis.
Het verlies sneed door hem heen
Tsjak! Tsjak!
Hij twijfelde een minuut.
Maar hij kon gewoon niet langer blijven.
Dat wist hij uiteindelijk maar al te goed.
Hij bezat toch genoeg moed.
“Dag ma, dag pa, ik zal altijd van jullie houden,” fluisterde hij,
Voor hij de hoek om verdween.
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- Suzan Mulders

Het zit ‘m in het hele kleine
In het warme en het fijne.
In de dagelijkse dingen
In je fluiten, in je zingen.

Het zit ‘m in het doodnormale 
In je pieken, in je dalen.
In de saaiheid of de sleur
In het donker en de kleur.
 
Geen idee van het gemis
Tot het er plotsklaps niet meer is. 
Het gekke is: dán weet je pas,
Hoe groot dat hele kleine was.
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- Wendy Keizer

Waardevol

Onze aardbol 
waardevol
maar rijkdom 
wordt tijdbom 
als overvloed 
niet wordt ingeboet 
voor tevredenheid 
zonder spijt
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- Anika

JoyRide

Ik zit naast je
in de auto,
Jouw hand ligt losjes
op mijn been.
Ik sluit mijn ogen,
mijn fantasie neemt over,
een huivering trekt door mij heen.
Wat als jouw vingers?
wat als jouw mond...?
Wat als je dat ene doet.
wat mij altijd al opwond?
Een kreun ontsnapt mijn lippen,
ik voel jouw adem in mijn nek;
“Gaat het schat?
Moeten we naar een parkeerplek?
Ik huiver nogmaals:
“hier haar rechts!”
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- A-Z niemendalletjes

HUIDHUIVER

zo liggen
wachtend op 
de eerste aanraking
hongert huid
 
terwijl een vlaag 
van het 
verwaaide gordijn 
de haartjes 
op deze buik verroert
 
is soms het 
beloftevolle 
wachtmoment 
meer bevredigend

dan de drang
naar de onvermijdelijke 
werkelijkheid
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- Danielle Zijlstra

Ik huiver
maar luister niet
kijk tranen met lede ogen weg
al het leed en pijn
wegkijken voelt onzuiver
toch doe ik het met groot verdriet
niet omdat ik mij daarbij neerleg
maar even niet weet wat mijn vredesaanbod kan zijn
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- Fenna Koopman

HUIVEREN VOOR GEWELD,
GAZA’S TRIESTE STRIJD,
HUIVEREN VOOR KINDEREN,
IN ANGST EN EENZAAMHEID.
HUIVEREN VOOR VREDE,
EEN VERLANGEN DIEP EN WIJD,
HUIVEREN VOOR OORLOG,
EEN WERELD VOL SPIJT.
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- Jari Schol

Shiver

Wasn’t thinking about rivers.
Tho I am swimming in denial.
Will I sink?
Will I shiver?
Just don’t think about it now.
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- Tante Alie

Huiveren

Wanneer de kou
Van de wereld
Zachtjes via haar
Ruggengraat
Een baan meandert

Haar hart en hoofd
Doet huiveren
In machteloze stilte
Verwarring verlamt

Hoe maak je
Van ver van mijn bed
Dicht bij mijn hart
Vuur van mijn acties?

Ze haalt adem
Schudt de kou af
En steekt haar handen uit

De stilte breekt in
Samen staan
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- A-Z niemendalletjes

verlangen naar 
bedtijd verhaaltjes 
voordat taal gewicht kreeg
en ik alleen nog hoorde 
en nog niet verstond
en onrust al wiegend 
werd weggesust
 
ik nog niet hoorde 
bij de wereld
van besef en weten
heel naïef 
nog heb kunnen lezen
dat de prins 
de oplossing is
en een draak met 
zwaard te verslaan
 
het was
wachten op de barbaren
waarna nieuwe wijsheid
mijn onschuld nam

en voortaan alles 
gewikt en gewogen 
wordt uitgeplozen
 
maak de wereld 
maar weer klein
dan stop ik hem
terug in de fles
en
dicht tegen mij aan 
zal ik koesteren
een hervonden evenwicht,
zo teer en fragiel,
zoals ik ooit was
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- Co_mi_dies

Koolmees

ik ben gek op koolmezen
ik verwen ze tot en met
om ze de winter door te helpen
heb ik overal voer neergezet

ze pikken er  de hele dag in
in vetbol, pinda’s en graan
en als gevolg van die overdaad
is de obees-mees ontstaan
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- Dimitry Alexander

Just fly the flow, with me.

Standing above my reflection.
Gazing across the lake.
There where ducks splash water.
There where Robin landed on the shore of love in Red.
There where the great tit bounces on the branches of 
autumm trees.
There is my ment to be..
Where you take my breath like oxygen.
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- Frida Hansum

Koolmees

Vroeger is een lijst vogels.  
Koolmees; pimpelmees; roodborst;  
zwaluw; buizerd; spreeuw.  
Mijn ouders vertelden mij verhalen 
over reikwijdte, nest, herkomst, kleur. 
Ik zou wel onderdeel willen uitmaken  
van zo’n zwerm, me ontfermen  
over het geheel. Me gedragen weten  
in de windvlaag van mijn voorganger,  
luchtdik verpakt in zijn beweging.  
Zodat we samen voortbestaan. 
Zodat we samen verplaatsen naar plekken 
hier ver vandaan,  
waar we wezen mogen.  
Waar we huizen kunnen.  
Koolmees; pimpelmees; roodborst;  
zwaluw; buizerd; spreeuw.  
Ik leg me neer in de luwte van hun verhalen,  
de zachte taal van hun gezang.  
Zo golvend in de lucht, voor even,  
vorm gegeven aan het verleden.
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- Raymond Hollman

Soms zijn er van die dagen
Ze zijn te zwaar om te dragen
Doet alles even iets te veel pijn
Ik zit dan het liefst op een bankje
In een park hier dichtbij
Kijkend naar de eenden
Ze peddelen allemaal voorbij
Komen naar mij toe gewaggeld
Een zak met erwtjes heb ik bij
Met liefde voer ik ze aan de eenden
Dan zijn we allemaal weer even blij
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- Saskia Baardman

Zomaar een dag

Koolmeesje schommelt op de drempel
van zomaar een dag in voederhuisje
dunne ijslaag nog op balkonrand

Dan staat Zij op, spreidt haar lichtgevende gele jurk
met van die lange stroken wappert ze
al het grijs opzij

‘Ze beweren dat je mannelijk bent’, zeg ik
‘Ik voeg me niet naar woorden’, knipoogt ze
Haar stroken drapeert ze over land en water
mens en dier
Op zomaar een dag smelt ze
de wereld samen
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- Suzan Mulders

Een excentrieke koolmees 
was in een fout lijf geboren.
Hij wilde niet bij mezen,
maar bij de ganzen horen.

Koolmees droomde over gaan,
over een nieuw g(l)ansrijk bestaan.
Hij vloog uit; verliet zijn boom
en voegde zich toen tomeloos 
bij een ‘grote-ganzen-toom’.

Koolmees kon tot zijn grote spijt
zijn eigen draai niet vinden.
Na korte tijd was het een feit: 
Hij kon in een nieuwe levensstijl,
zijn eitje toch niet kwijt.

De ongewone koolmees 
zocht zijn identiteit.
Hij was géén gans 
maar was met zekerheid
Het vreemdste eendje in de bijt.
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- Co_mi_dies

Buitengewoon

als kind was zij buitengewoon
een buitenbeentje zoals men zei
zij kon heel goed meekomen
maar hoorde nergens bij

en nog steeds is zij bijzonder
einzelgänger door het leven gehard
door haar kennis en karakter
in haar eentje een klasse apart
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- Danielle Zijlstra

Ik ben geen snack
een makkelijk tussendoortje 
bij ongezond lekkere trek
geen borrelhap die je er terloops bij besteld “gewoon 
omdat het kan”
om gulzig van te vreten en het net zo snel weer te vergeten
Ik ben geen fucking kaassoufflé
maar een buitengewoon vijf-sterren-diner
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- De Innerlijke Dichter

Buitengewoon

Buitengewoon is 
Altijd opvallend
Om welke reden dan ook
Terwijl we allemaal wel eens
Buiten het gewoon vallen
Maakt dat buitengewoon
Eigenlijk gewoon?
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- Jasmijn van Rigteren

Buitenaards fijn

Buiten gewoon
Toch aards
Zo schoon, zo vertrouwd, zo buitenaards fijn
Zweef je me mee van hier tot voorbij Venus en Mars
Magische stofjes overwelmend, 
bedwelmd en heerlijk dwars
Geef jij me lucht terwijl we in de wolken zijn...

On Cloud Nine...
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- Jasper van Wezel 

jij
zo buitengewoon
ik kan gewoon
niet buiten
jou
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- Laura van de Riet

Huifkar

de date van die dag was buitengewoon saai
en stiekem vond ze het ook te duur
maar ondertussen post ze op instagram
heerlie de peerlie lekker in de natuur
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- Laura Touw

Het gras zou nog een keer
gemaaid mogen worden,
zoals ik nu onderhand wel
beter mag zijn. Maar we
hebben buitengewoon weinig 
controle over de dingen. 
De mate dat we dat wel
hebben, gebruiken we ook
nog eens te weinig naar mijn zin.
Me daar dan weer bij neerleggen.
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- Lisa Louws

Ik zag het gewoon
Dat paste niet bij mij
Dus pakte ik het gewoon bij de hand 
en nam ik het mee naar buiten 

Het gewoon pakte een stukje van buiten 
en nam dat met mij mee
naar mijn binnen
Toen paste het precies
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- Marjanne Dijkstra-le Clercq

wat van buiten gewoon lijkt
kan van binnen bijzonder zijn
wie verder kijkt
ziet buitengewoon meer
voorbij de schone schijn
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- Mascha Schuerman

Je bent
Vanbinnen 
En
Buitengewoon 
Bijzonder
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- Nordlicht.ii

... jij bent buitengewoon
en maakt mijn 
binnen speciaal.
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- Robert van Eekeren

Ik liet los
Dreef in het alles 
Vond buitengewoon 
Binnen mijn zijn
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- Tamara

DURF VERLIEZEN OM BUITENGEWOON TE WINNEN
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- Kathleen Willems

so please listen between the lines
for i cannot find the words
well, maybe i can
but i’m scared

scared for your wary tone
scared that maybe
you distrust my way of loving
everyone surrounding me

or maybe i make you cry
because since i’m with you
i’m home

but if home is where the hurt is
i’d rather leave

and die alone
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- Livia Rijntalder

Met mijn ogen gericht op de zee die als mijn thuis voelt 
wordt mijn aandacht getrokken van opzij. Daar zit jij. Met je 
rug naar me toe. Maar onmiskenbaar ben jij het. In 
gedachte vraag ik of je je kunt omdraaien zodat je mij ook 
ziet. Onze blikken vinden elkaar. Nu hoop ik dat je mij komt 
halen. Dat je voelt dat ik dichterbij je wil zijn. Dat je opstaat 
en je na al die tijd mij gewoon weer in je armen neemt zoals 
je altijd deed. Zonder uitleg waar je al die tijd was. Kom mij 
maar halen. Ik ben hier. 
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- Marjanne Dijkstra-le Clercq

Thuis

thuis hier ligt ons fundament
waarop we verder bouwen
en we met het leven
meedeinen
daarop een zacht tapijt
van vertrouwen
de gordijnen
geven in de donkere nacht
geborgenheid de muren behangen
met respect en aandacht
naast geven ook ontvangen
elke kamer geeft
voldoende ruimte
aan ieders verlangen
we schilderen duaal
met de tinten
uit ons verleden
en vermengen ze
tot een kleurrijk verhaal
in het heden
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- Mascha Schuerman

Thuis
Waar mijn sokken verdwijnen in zwarte gaten
Plafondfilosofie dagelijks een veilige dosis
Hier en daar wat georganiseerde 
“Zoek ik later wel uit” stapels 
Mijzelf kan omarmen in het  gemis
En steeds meer ontdek
Wat gelukkig leven met mijzelf is
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- Robert van Eekeren

Wanneer zij zonder twijfel 
zegt ‘bij jou ben ik thuis’
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- Simone van den Berg

In gedachten ben ik al vaak naar de kindjes toe gegaan. 
Gisteren zag ik mezelf in gedachten in Egypte staan. 

Bij die kleine baby’tjes, helemaal alleen. 
Kon ik maar even hun tijdelijke mama zijn, één voor één. 

Naar hun lieve geluidjes luisteren. 
Lieve woordjes in hun oortjes fluisteren. 

Ze even vast houden, huid op huid bij me leggen. 
Ik hou van je, tegen ze zeggen. 

Hen liefde geven tot hun mama er weer is. 
Alleen sommige hebben geen mama meer, wat een gemis. 

In gedachten neem ik die met me mee. 
Vlieg ik met ze over de zee. 

Veilig naar mijn eigen huis.
En geef ik ze een nieuw thuis.
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- Bobbie Schoon

Of desperation and longing

My heart got ruined 
By what I thought 
Would make it a palace 

Now I’m always left wondering 
When you will realise 
That I am just bones and blood and questions When you will 
realise 
That you’ll leave me 

I wonder if you will meet someone 
Without violent secrets 
Without eyes that never stay dry 
Will she be softer? 

I wonder when it will be my turn 
For undying affection 
For romance and warmth 
For a home 

I give and give and give 
For there is this terrible desire to be loved 
A stark juxtaposition 
To this horror of being left behind 

Please 

Please let me know a type of love 
That won’t feel like dying 
Let me breathe 
And when I bleed 
Let it be by choice



168

- Evie Bel

Litteken

Litteken zelfs dat kan pijn doen
Als het litteken open gaat
Vergeten gaat niet
Met het litteken leven
Was het goed
Was het fout
Die keuze
Het litteken deed zoveel pijn
Wat achtergelaten niet beschrijven
Het werd beter door redding
Schrijven heelt litteken
Door het schrijven van het verhaal
Is de pijn verdwenen
Door schrijven verder leven
Het litteken in boek gegoten
Schrijvend litteken gedicht
Schrijvend litteken beter
Gemis stiekem beetje
Schrijven heelt litteken
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- Jeanet Meuken

Zichtbare littekens
Getuigen van pijn
Terwijl onzichtbare
Veel pijnlijker zijn
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- Maaike Schaap

Ik draag je altijd bij me
Als een litteken op m’n huid
Bijna onzichtbaar geworden
En verkleurd door de tijd
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- Mascha Schuerman

Ik denk dat ik het enger vind 
Om het altijd maar op veilig te spelen
Vroeger als kind 
Lag mijn knie al vaak open
Nu is het wat vaker mijn hart
Scheurtjes zijn er door de jaren op gekomen
Maar het was het allemaal waard
Een gesloten hart is veilig 
Maar dat is niet waar harten voor gemaakt zijn
Ze zijn gemaakt om te voelen
Te geven
Te bloeden
Het geeft ze littekens van leven
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- Tante Alie

Met zijn vingers
Volgt hij de lijnen
Op haar arm

Als braille leest hij
Haar oude pijn
In nieuwe cellen

Hij wil het beter maken
Helen wat kapot was
Zij heeft haar ogen gesloten

Met zijn hart
Volgt hij de lijnen
Van haar kwetsbaarheid

Zijn aandacht
Als een schild
Om alles wat zij is
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- Dieke Huiber

Rosa Parks

In het openbaar vervoer gaf een roos moedig kleur aan de 
wereld.
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- Fenna Koopman

ONDERWEG IN DE TREIN,
JIJ MET JE NEUS IN EEN BOEK.
IK STAREND NAAR BUITEN,
KNABBELEND AAN EEN KOEK.
PLOTS RAAKTEN ONZE VOETEN,
TOEN ONZE BLIKKEN GEVANGEN.
HET BEGIN VAN IETS MOOIS,
EEN COUPÉ VOL VERLANGEN.
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- Jessy ter Bogt

Gemist

‘Soms denk ik dat je denkt dat je leven een sprookje is’ zei hij 
tegen mij.
Misschien denk ik dat ook wel.
Ik snap niet wat er erg aan is om te verwachten dat alles 
rechtvaardig en eerlijk moet verlopen. Om in de goedheid van de 
mens te geloven en om hoop te hebben en vooral om dat op te 
eisen. Ik sta op het station, het is koud en de windvlagen strelen 
mijn gezicht.
De trein rijdt hard genoeg voorbij dat het mij laat schrikken, mijn 
handen worden klam en een ongekend gevoel van rouwen trekt 
door mij heen.

Mijn lange blonde haren worden weggeblazen en het is even 
alsof de trein mij meetrekt.
Ik merk dat mijn spieren zich aanspannen en dat mijn lichaam mij 
probeert te herinneren aan alle versies van mij die er niet langer 
zijn.
Ondertussen is er 1 uur, 30 minuten en 7 seconden voorbij 
gegaan, maar ik sta nog steeds op het perron. Dit gevoel van 
rouwen en verdriet laat me op mijn gemak voelen.
Vastgenageld aan de grond voel ik mij nostalgisch, maar de trein 
reedt voorbij met al mijn emoties en segmenten van oude 
herinneringen.
Ik hoorde het spoor trillen en ik zag de oranje gekleurde blaadjes 
omhoog vliegen en even lijkt het alsof de tijd stil staat.
Maar een luidde stem klinkt door de speakers en brengt mij terug 
naar de realiteit: “De trein van 21:15 richting Den Haag centraal 
vertrekt over enkele minuten.”

Ik loop weg om vervolgens nog een keer achterom te kijken en ik 
zie niks, is er ooit überhaupt een trein geweest?
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- Laura Dierickx 

De volgende gedachte is:

Dat ieders gedachten zich
spinnen in een stille, starende 
of scrollende persoon op 
een stoel. En dat die gedachten 
elkaar soms onopgemerkt
kruisen.

Denkt er nog iemand aan de tuin 
die niet winterproof is?
Aan iets wat vijf jaar geleden een gevat
antwoord was geweest?
Schat er nog iemand z’n kansen 
voor de job eerder laag in?

Dan het haltesignaal dat even 
alle denkdraden in de war stuurt:
Waar dacht ik ook weer aan?
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- Philip

In het gewoel van hoofden, handen en benen
Baan ik me een weg………op weg

Onderweg… een tussenstop naar mijn bestemming
Van rust naar leerproces

Van leven naar de dood die onvermijdelijk komt
Een halte waar ik wacht op een nieuwe reis
Het is voor iedereen het zelfde
Toch is het een andere bestemming

Ik probeer door het beslagen raam te kijken
Naar het leven dat voorbij raast

Door de tunnel naar het licht
Aan de andere kant van  het water
Naar waar ik welkom zal zijn

Met een schok kom ik tot stilstand
Deuren die dan pas open gaan
Die mij de ruimte geven om door te gaan

Terwijl ze luchtig achter me sluiten
Zie ik de anderen, zitten en staan
Op weg naar hun eigen bestemming
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- Sophie Verbeek

Er is een bepaalde eenzaamheid voor nodig
voor het dromertje dat ik ben
alleen in een bruisende stad met
een najaars zonsondergang
schoppend door de blaadjes 
en proevend van de sfeer
deze energie
smaakt naar meer
zal ik even langs gaan
bij m’n vrienden dichtbij het station
waar ik al zo vaak
langs kom
stap ik toch maar in de 
overprikkelende metro
bekijk ik de andere huisgangers die via centraal gaan
naar een plek waar ik
geen weet van heb
zo laat ik mij maar
mezelf zijn
zwevend tussen de werelden
vind ik het fijn.

de eenzaamheid van de dromer
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- Jonina Breevaart

De machine draait al de
hele maand; eerst een 
woord, dat wordt 
opgehaald uit andermans
lexicon - 
dan het beeld, ik conceptualiseer
en formuleer 
tegelijkertijd
Ik zoek naar woorden, plaats
ze in de juiste volgorde;
adem, tuit, rol,
spier voor spier 
en luister dan terwijl ik
steeds maar denk:
dit kan beter, dit kan beter
tot mijn blad is gevuld.
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- Laura Dierickx 

De jonge boom lost
traag een eerste dor blad, houdt
stam en wortels vast
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- Patrice Domenique Troost 

Blad

Het blad bloedt liefde
als inkt uit al haar nerven,
die nederig vereeuwigd zijn 
op papier.
Het ongeschreven blad.
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- Tante Alie

Leaf

Het is 2004 in San Diego
De zon schijnt altijd
En haar sproetjes
Lachen mij overal toe

Ze zit tussen mijn benen
Leunt zachtjes naar achter
Terwijl ik haar schouders masseer
Liefdevolle grip en loslaten

We beleven avonturen
Van grootse alledaagsheid
In de avondzon roken we
Leunend tegen een Balboa

Ze wil mijn taal leren
Ik omarm haar zacht
“No, the one that sounds like bricks”
Zegt ze, “The one you speak to your mom with.”

Wat wil je leren?
Ik kijk haar aan
Haar warme grijze ogen
“What would you call me in Dutch?’”

Lief! Zeg ik, zonder aarzeling.
Jij bent mijn lief.
Ze proeft het woord
Alsof het breekbaar is.

In het vliegtuig terug
Naar wat klinkt als bakstenen
Vind ik een briefje in mijn tas
“I’ll mis you, my Leaf...”
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- Anne

Het is nacht,
we wachten
en turen
voor uren,
zien hoe de sterren
van verre,
heel dichtbij lijken
we kijken, ik en jij
om de beurt
één oog gesloten
naar hoe de hemel kleurt,
hoe het fonkelt en straalt
waar het donker verhaalt
van planeten, manen,
sterrenstelsels
jij noemt de namen
en vertelt me
waar je lievelings sterren staan
dan, de dageraad,
het is of een gordijn dichtgaat
maar wij weten; achter sluiers
van wolken en hemelsblauw,
schuilt het geheim van mij en jou
en vannacht begint het weer van voren af aan
als we samen op de observatietoren staan
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- Jari Schol

Observation

Let’s take a minute to relax.
Let’s take a minute to unwind.
Let’s take a minute to perfect,
every sentence in this rhyme.
I may continually act,
as if I’m way too big to cry.
But every time that I reflect,
I feel some agony inside.
And till this day I never cracked.
But I’ll be damned if imma hide,
away my pain behind a mask.
Tho every day I’m in my mind.
So every day I try to ask,
“Is there a purpose to this mess?”
Or maybe I just made it worse,
by using words that never match with...
All this magical creation.
But I’m a person with attachments.
So I lack a bit of patience.
It’s like I’m burdened by my passions.
So is my past an indication?
That I possess an inclination?
Of last-minute engagement?
In restless... classless...
Unimaginable cravings?
Will I ever feel amazing?
Without this cannabis I’m blazing?
Tho with this pencil in my right hand.
I will manifest sensations,
that will take us to a bright land.
And move this planet and it’s nations,
towards the ways of the enlightened.
Because through careful observations.
One can break away...
Embrace the change...
Break the chains...
And take away...
Every... “Fatal”...
Cycle.
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- Vera Boertien

Observatie

Is het je wel eens opgevallen
Hoe de wereld is gebouwd?
Volledig gericht op de man
En niet op de vrouw?

Vooral mannen in belangrijke functies
Telefoons te groot voor vrouwenhanden
Veiligheidsgordels getest op de man
Waardoor vrouwen in het ziekenhuis belanden

Werkdagen op basis van de mannelijke cyclus
Meer wc’s op hetzelfde oppervlak
We richten de wereld in op de man
Puur voor het gemak

Ook bij het testen van medicijnen
Is de reference man de maatstaf
Vrouwen zijn net ‘kleinere mannen’
Daardoor zijn we continu af

Of ik boos ben?
Voel ik de frustratie?
Nee joh, hoe kom je erbij?
Slechts een observatie.
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- Ellis Burgers

Toen ik je zag
Hoe jij daar lag
Zo glanzend
Zo perfect
Zo eentje die mijn lust opwekt
 
Jij was van mij
 
Jij met die heldere kleur
Je overheerlijke geur
Zo heerlijk rond
Zo sappig en gezond
Het water liep mij in de mond
 
Ik pelde je compleet
Waarna ik in je vruchtvlees beet
Ik trok je helemaal uit elkaar
Ja echt; ik was al bijna klaar
 
Maar
 
De tranen sprongen in mijn ogen
Jouw buitenkant had mij bedrogen
Van binnen was je vrees’lijk zuur
‘t Geluk was maar van korte duur
 
Helaas, het was alleen maar schijn
Die zogenaamd
Perfecte mandarijn
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- Jonina Breevaart

Vruchtvlees

Als twintiger las ik andere 
boeken; liet ik me 
ideeën aanpraten.
Ik kwam dichter bij 
de pit; 
viel ook steeds weer om.
Nu heb ik vluchtvrees en
accepteer ik wat erin zit:
mijn kern,
niet meer poreus, maar 
de periferie eromheen
zo zacht als water;
sijpelend en zoet.
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- Laura Dierickx

Recept voor pulp

Pers een in twee gedeelde
BV of BN’er grondig uit, sorteer 
wel even de schillen a.u.b., schep 
wat op de pers blijft kleven soepel 
je smakelijke weekblad in.
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- Paula Werdnik

Pulp

my mouth ripe
with all the words it cannot seem to say
flashing scarlet
souring at the edges

words stuck like pomegranate seeds
between my teeth
glinting like rubies
in my mind’s eye

fragments of my thoughts
a fruity, bloody pulp
rose-petal crushed

my half smile
a crescent moon

“never mind” I say
washing my words down
with more crimson wine
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- Philip

Ik omarm de liefde die jij me gaf
En elke dag nog steeds voel
Het leven dat je me hebt gegeven 
Alleen jij weet wat ik bedoel 

Het was maar voor korte duur
Ons god gegeven samen zijn
Het maakte het soms wat zuur
Maar de herinnering zalig zoet 

Het fruithapje op de lepel
De speelse manier van eten
Jouw lieve blauwe ogen
Ze staan op mijn netvlies gebrand 

Die dag gegrift in mijn brein 
Moest ik door de zure appel bijten
Het maakte me zo ontzettend klein
Alsof mijn ziel in tweeën zou splijten

Nu de jaren voorbij zijn gegleden
Is het zure vruchtvlees gerijpt 
Tot liefde en zoete herinnering 
Ik heb het voor altijd in mijn hart gesloten 
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- Sasha Hassoldt

sap langs de hoeken 
van mijn mond
druipt tot mijn kin
op beddengoed
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- De Innerlijke Dichter

Meedogenloos

Meedogenloos
Zijn de golven 
Wanneer ze op 
De kade inslaan
Eindeloos lijkt
De storm te duren
Maar zoals altijd
Zal de storm
Uiteindelijk zijn
Meedogenloosheid verliezen
En zal de lucht opklaren
Om weer verder te gaan
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- Freyja 

Haar hart
drijfde op rivieren
van diepzittende 
tranen 

Het woekerde
meedogenloos hard 
in haar
lichaam rond

Zij brak
het hart hard
van hem
tot tranen 

Zijn tranen 
stormden 
door de woestijnen 
tot oeverloze droogte

De hemel in
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- Robert van Eekeren

Maak van
Meedogenloze compassie 
je superkracht.
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- Wendy Keizer

Meedogenloos verdwalen

De volle maan, meedogenloos 
maakt menig wezen hopeloos 
voor wie wil schuilen in het donker 
voor vermoeide lijven weggezonken 
donker wordt geplaatst in licht 
brengt helderheid voor dit gedicht
zonder nachtelijk verdwalen 
woorden uit het duister halen.
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- Anjelka

versluierd vergezicht

Zullen we dwalen door de mist 
Op tast door het versluierde vergezicht 
Stapje voor stapje 
Oren gespitst 

Samen verdwalen 
Mystiek achterhalen
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- Anne Crezee

Verdwalen

Wanneer verdwalen
de bestemming wordt,
begint het avontuur.
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- Ernst

Ik wil hier weg, ik wil verdwalen
Langs gladde pieken, klamme dalen
In alkoven vol verhalen
Van stemmen in vergeten talen

Beklim de heuvels, geribd, geglooid
Zachtgrijze massa, diep geplooid
Ruwgladde schors vanaf de stam
Vol zenuwen hoe ik hier kwam

Vol afgunst, vol van zuur venijn
Maar zwalkdwalend door eigen brein
Wint lichtheid langzaamaan terrein
En leer ik weer mezelf te zijn
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- Evie Bel

Verdwalen

Verdwalen niet weten
Waar heen te gaan
Zoekend naar de juiste route
Zoekend naar het juiste doel
Moeite met de weg vinden
Niet wetend waar heen te gaan
Als ik verhalen verzin schrijf
Als ik gedichten schrijf
Als ik liedjes schrijf
Weet ik wel de weg
Kan ik niet verdwalen
Als je geen bestemming hebt
Kun je ook niet verdwalen
Soms niet wetend waar heen te gaan
Volg de route van je gevoel
Misschien kom je op de mooiste
Bestemming terecht als je verdwaald
Gebruik richtingaanwijzer
Gebruik kompas
Als je geen bestemming hebt kun je niet verdwalen
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- Jeanet Meuken

Jij,
Laat me dagdromen
en wakker liggen
halve nachten

Jij,
Laat me verdwalen
in gevoelens
en gedachten
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- Nordlicht.ii

... laat ons verdwalen tussen de lakens
tot de ochtend ons vergeet,

want soms moet je eerst compleet verdwijnen, 
voordat je de weg terug weer weet.
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- Sophie Verbeek

Waar zijn mijn andere dromers
verzamelaars van schelpen en maneschijn
zonnestralende avonturiers op zoek naar verloren brieven 
maar 
zelf ook altijd verdwaald
vinders van vlinders en edelstenen
met zware kaken van verbazing bij elke zonsondergang en 
grote ogen van 
glunderend geluk
waar zijn jullie 
die met een zucht de laatste pagina van een boek omslaan
en moeten terugkeren en bijkomen 
die sproeten sparen als de geur van het eerste gemaaide 
gras in de lente
weet dat jullie zoute huid van de zee en emotie
en klitterige haren van dromen en fantasie
in stilte gewaardeerd worden
niet gezien wel ongestoord
want de wolken hebben jullie altijd al gehoord.
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- Barthavier

Vanaf de eerste dag mocht ze nooit wezen
die ze in die prille aanleg van de negen
voorgaande maanden was voorbestemd
te zijn.

Vanaf die eerste dag werd ze gevormd
-misvormd- door haar omgeving.
De kenmerken van haar karakter bepaald door
  de constante dreiging 
  van mentale onderdrukking.
 Vaak geknakt. Hard gebroken.

Ruimte en tijd om te ontsnappen durfde ze niet te zoeken.
In onmacht gevangen door macht.
Het lukte haar niet de ketenen te doorbreken.

En altijd maar het proberen. De hoop op verandering
-bij de ander. Elke ander. Alles ander.
Een ingeslopen gewoonte. Te zeggen dat
je verandering wenst. En niet beseffen dat 
jíj degene bent die het tegenhoudt.

En dan.
Veel jaren verder is het nog niet te laat.
Als de angst in het prachtschilderij aan de muur
  die in het vuur verdween.
Als het schitterend leeg landschap dat kleur kreeg
  in de opgaande zon.
Als de persoon die ze wil zijn en is,
  waar ze van houdt en die
  zich dat door niemand meer laat afnemen.

Eindelijk heeft ze haar identiteit.
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- Brit van Duijvenvoorde

er zijn avonturen bezongen
en levenslessen bezonken
en in de tussentijd heeft de zomer
huiverend
plaatsgemaakt voor de herfst

en kwam jij week
in je oesterkostuum
en vruchtvleesnaakt gevuld
vol parelzucht

je stelde voor te verdwalen
in je rariteitenkabinet met plankenkoorts
over je houten balken te zwalken

op zoek naar de richtingaanwijzer die nog ergens ligt
van de vorige keer
dat iemand je probeerde in te halen—en versplinterde

op zoek naar een radarfrequentie
afgesteld op tegelijkertijd 
een thuis en een avontuur

die ligt naast de kilo’s nostalgie waarmee je ooit 
een zingende koolmees wilde waardevollen

en de lapjes maan die als poging tot afgod dienen
ook het buitengewone van je observatievermogen 

ligt hier, uitgepluisd bestoft

op zoek naar achtergebleven vervoering
kwam ik een dwarsliggende wens tegen
in een paar uitgeholde handen
in de tussenruimte van je identiteit en je excentriciteit

zij kleurt zalmrozig met een pastelkrijtje
mijn littekens
meedogenloos windt ze mijn uitgebrande ledematen op
tot ik in haar voorstelling pas

daar, binnen handbereik van je vingertoppen
en nog net aan in zicht,
laat ik een klomp toeval achter
zodat ik je nog een keer bezoeken kan
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- Colsiejade

En toen was jij, en ik niet meer mij 
Zonder jouw lach (niet dat het niet mag), maar zonder jouw 
tranen,
zonder jouw jij, ben ik niet meer mij
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- Jari Schol

Identity

Imagine a God, filled with infinite powers.
That it’s all of creation, from the fish to the flowers.
It’s got no other friends, nor any enemies.
Separating itself, into endless identities.
It’s God himself, who got himself.
To write and read, this poet’s remedy.
And finally it decided he...
Wanted two decent eyes to see.
So on an island of silence, one might sit idly.
Seems like the one wants to wander.
Like... “I wonder what’s inside of me?”
So if God’s playing hide and seek, is it even wise to speak?
Why should I sit?
Shit... why should I seek?
Why would “I”, relentlessly question magic and mystique?
Guess timelessness of time, leaves the head so fatigued.
Never obsess over time, overtime you will see.
The immortal mortal, that you’re destined to be.
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- Jasper van Wezel 

ik dicht mij
mijn eigen
identiteit
toe
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- Laura van de Riet

Groei maar

je mag
zijn als een wilde bloementuin
bontgekleurd op onbekend terrein
slapen onder de sterren
floreren
en dat niemand je dan plukt
wanneer je groeit
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- Niek Schaap 

Als een raadsel borduur ik voort op wat komen gaat. Op 
zoek naar de ware ik, mijn identiteit is een raadsel…
Wie ben ik? En waarom ben ik ik. Ben ik überhaupt de 
persoon die ik denk dat ik ben? Of ben ik helemaal niet zo 
ik als ik dacht te zijn. Mijn identiteit is een mess. Van 
gedachtes over mezelf krijg ik stress. Wat maakt dat wie ik 
ben. Ik hou van ik, maar ik ben geen fan.
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- Paula Werdnik

Identity

I pronounce the words
the way that my grandmother taught me
rytas, duona, medus, miškas, atsiprašau

memories of childhood and language
mixing like oil and vinegar, slipping away

my mother tongue, my first words
I find myself grasping, searching
the word comes to me, unsought, in English

shame, like hot coals, radiating through my stomach

caught at the border
of belonging and not belonging

confronted at last
with how long I’ve been away

a whisper in my mind says,
“I wonder, do I belong here anyways?”
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- Raymond Hollman

Ik wist vroeger niet
dat wat ik voelde
Anders was dan normaal
Ik wist niet dat wat ik ervaarde
Iets was waar ik iets mee kon doen
Niet dat ik er iets mee kan
Want nu, jaren later
Ben ik nog precies daar
Waar ik vroeger was
Ik heb mezelf meer ontdekt
Maar ik zit nog steeds vast
in afwachting van een vreemde
Die mijn identiteit moet bevestigen
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- Justin Van Weerden 

Jy het soos ‘n sangvoël gevlieg
Ek is soos ‘n eend, soos ‘n koolmees
Ek sal nie lank hier weg wees nie
Nou die sidder
Eienaardig
Wanneer ek by ons kuierplek is
Jy op navorsing
Drie en negentig honderd en twintig myl
Van my af

Toevallig sien ek ‘n wens ster
Deur de opwekking verlies ek myn verhoogvrees
Kry die nostalgiese gevoel in my hart
Ek het onder in my whiskyglas gekyk
Asof ek ‘n kabinet van nuuskierigheid is
Ek moes my uitbranding verwerk
Saam daar in die branding

Jy het my toegelaat om te ontlas
Op die goeie hoop het jy my hart gekaap
Het jy my verskeurde siel gereanimeer
In die weerspieëling in die water
Het ek myself sien oplig soos neon
Teen die pastelkleurig agtergrond
Dit was asof ons nie regtig was nie
Asof ons die oomblik ‘n JH Pierneef geword het

Myne hart as een oester
Jy as een pêrel
Eksentriek as een skoenlappers droom
Avontuurlik as Peter pan
Het jy ons saam
Donserig as een kroeldoek
Let jy my veilig wees van de radar
Op ons kuierplek
Asemrowend saag wy wens sterre
In swart fluweelagtige lug
Een selfde ligstraal
As myne skadu liefde voor jou

Jy glo in my
Ek glo in jou
Mekaar se God
Met ons voete in die sand
Die wens sterre ons rigtingwyser
Ons huis toe bring
Jy is soos ‘n tatoeëermerk vir die letsels op my siel
Vier en twintig karaat waardevol
Waar jy ook al mag wees
Ek dink aan jou met hart en siel

As ek soos Abel die bus neem
Soos ek sien hoe die blare
Deur die seisoene van kleur verander
Op dié manier sal ek my gedagtes laat dwaal
Terwyl ek sien hoe die samelewing se nuwe identiteit Meedoënloos en 
genadeloos is en alle drome doodmaak
My gedagtes dwaal na jou toe.
Hoe jy jou droom volg en na jou lot soek.
Dit laat my weer op my eie gloei en droom
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Alle deelnemers, bedankt! Dichtober wordt mede mogelijk 
gemaakt door jullie. Wat word ik blij van jullie inzet en 
enthousiasme, het werkt zo aanstekelijk. Ik hoop dat jullie 
er ook zo van genoten hebben. Tot in oktober!
Liefs, Ayla

- Ayla Kolster, Dichtoberator

To our dearest poets,

Thank you from the bottom of our hearts for your words, 
your emotions, your kindness and most of all, for this 
wonderful community!

Every year I look forward to October, for you all have made 
this cold autumn month a tad bit warmer. Please accept 
this collection of poetry as a token of our gratitude. The 
team and I are forever grateful for this journey. All aboard 
and we will see you next year!

- Bobbie Schoon, Dichtoberator

Wat was deze editie van Dichtober weer een sensatie! We 
zijn zo enorm gegroeid en ik vond het fantastisch om te 
zien hoe de vaste dichters en nieuwe dichters het voor 
elkaar krijgen om de mooiste woordcreaties op (digitaal) 
papier te zetten. Hopelijk tot volgend jaar, jullie zijn toppers!

- Resa Groenewold, Dichtoberaror

DANKWOORD
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Lieve mededichters, 
Het was mijn eerste editie als Dichtoberator, maar wat heb 
ik er van genoten! Ik ben dankbaar dat ik al jullie 
woorden heb mogen lezen en jullie iets beter heb leren 
kennen. Wees trots op wat je schrijft, je doet het goed! 

Liefs, Sasha
- Sasha Hassoldt, Dichtoberator



222


